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Lieve familie en vrienden,

Het is alweer lang geleden dat ik
een nieuwsbrief geschreven heb.
Het werd volgens mijn zus hoog
tijd dat ik dat weer eens zou gaan
doen. Als ik het nu niet doe, dan
ben ik al bijna weer in Nederland.
Want eind november hoop ik met
verlof te komen voor 2 maanden.

Trainingen voor de vrijwilligers
Regelmatig heb ik op zaterdag de
trainingen voor de vrijwilligers.
Gelukkig zijn in al mijn regio’s supervisoren die dat moeten codrdineren. Ze doen
nog niet alles even goed, maar het neemt mij heel veel werk uit handen. Zij
begeleiden ook de vrijwilligers en stimuleren hen om de kinderen met een handicap
te bezoeken. Als er moeilijke gevallen zijn, dan word ik er bij geroepen. Ook probeer
ik zelf de kinderen ongeveer
1 keer in de 4 maanden te
bezoeken. Bij kinderen die
intensievere moeilijke
begeleiding nodig hebben,
ga ik vaker langs. In
september hebben we ook
weer een training voor
nieuwe vrijwilligers gegeven
en voor vrijwilligers die al
wel werkten, maar nog niet
de 4-daagse training hadden
gevolgd. Deze training met
ongeveer 25 deelnemers is
goed verlopen. Er gaan veel
makke schapen in een hok...
Het appartement wat
ingericht is als gastenverblijf (met 8 bedden) kan heel wat mensen bergen. Een paar
matrassen erbij op de grond en er kunnen ongeveer 18 personen slapen... Dan nog
een paar in de medicijnkamer. Na even puzzelen waren er genoeg slaapplaatsen.

Trainingen voor kinderevangelisatiewerk en kinderclub
Voordat Marianne in september
naar Nederland ging, hadden we
ook het hele centrum vol zitten.
Marianne heeft ook trainingen
gegeven, onder andere training
nivo 1 (ECEC 1). Ze had mij
gevraagd om te helpen bij het
doen van evaluaties. Ik mocht
geen les geven, omdat ik de
leiderschapstraining niet  heb
gedaan, maar ze had toestem-
ming gekregen in Brazilié dat ik
wel mocht helpen met de
evaluaties. Dat vond ik wel fijn om
te doen. Op dit moment heb ik
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Gebedspunten

Wilt u/jij danken voor:

e De verschillende trainingen
die gegeven zijn in de
afgelopen tijd.

e Het kinderkamp voor de
kinderen met een
hersenbeschadiging.

Wilt u/jij bidden voor:

¢ Voldoende geld en personeel
VOoor ons project?

e Goede regering die het
belang van het land in het oog
houdt?

e Uitbetaling van de leer-
krachten en verpleegkundigen

zodat de scholen en
ziekenhuizen goed functio-
neren?

e Maken van de wegen.

eDat er meer rekening
gehouden wordt met de

rechten van kinderen met en
zonder handicap?

e Dat allen de Heere Jezus
leren kennen als Borg en
Zaligmaker?

Kimon

sent to serve children

geen eigen kinderclub. Als ik (1x per 2
maanden) naar Foia ga, ga ik altijd nog
even naar de zondagsschool in
Enxude. Op de terugweg ga ik langs
een dorpje en vertel daar het evangelie.
Elke maand ga ik een weekend naar
Empada, dus ben dan ook niet in Buba.
Dus het is nog niet handig om een
eigen kinderclub te hebben. Ik ga hier
nog wel verder over nadenken en
zoeken naar mogelijkheden.

Kinderkamp

Het kinderkamp was erg fijn. Dit
hebben we gehad van 16 t/m 19
oktober. Er waren 19 kinderen met een
hersenbeschadiging. Deze kinderen
hebben beperkingen op het gebied van
bewegen en/of praten. Ook de moeders
en drie vaders waren aanwezig. ’s
Morgens was er eerst dagopening met
zingen, lezen en gebed, daarna ontbijt.
Om 9 uur werd er ‘les’ gegeven in
lichamelijke oefening voor het kind en
mondoefeningen. Daarna mochten de kinderen gaan spelen en kregen de ouders
les over malaria en gezonde voeding. De eerste dag mochten de moeders wat
kleuren en de tweede dag mochten de kinderen wat kleuren. Het eten was elke dag
weer lekker. 's Middags om drie uur werd de groep in drieén verdeeld. Een groepje
ging koekjes bakken, een groepje muziek maken en luisteren en spelen met vormen
en een groepje ging naar de noppenborden (grote en kleine). Als er ‘vrije tijd’ was

konden de kinderen met ballen spelen en de moeders met elkaar praten. Om 5 uur
’s middags gingen we wat zingen en naar een Bijbelverhaal luisteren. Toen de
discipelen heel hard moesten roeien omdat er storm was, hebben ook heel wat
kinderen hard geroeid. En de storm die waaide, toen hebben we heel hard
geprobeerd te blazen. Na het verhaal hebben ze het boekje over dit verhaal
gekregen en mocht hun moeder het in haar eigen taal aan haar kind vertellen. Dit
werd dus gedaan in het Balanta, Beafada, Mansonka en Fula. Ook is het verhaal
van de verlamde man verteld met zijn 4 vrienden. Wat is het belangrijkste?
Genezing van lichaam of vergeving van zonden? De kinderen kregen ook dit boekje
mee naar huis. Dat de Heere het mag zegenen.

Ik denk dat de moeders heel wat geleerd en gezien hebben van elkaar en van ons
en dat ze deze dagen genoten hebben van de aandacht die zij en hun kinderen
kregen en ideeén hebben opgedaan. Hopelijk kunnen ze weer verder met goede
moed om goed voor hun kind met een handicap te zorgen. Want dat is echt niet
eenvoudig. Wilt u, wil jij voor hen bidden?
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/ Uitnodiging \

D.V. zaterdag
18 januari
2014

Onmoetings-
middag met Gerda
Klaver

15.00 uur inloop met
koffie/thee
15.45 uur presentatie door
Gerda
17.15 uur gezamenlijke
maaltijd
18.30 uur afsluiting
maaltijd

an harte welkom!

Kerkgebouw HHK
Vierhouterweg 45
Elspeet

Komen en gaan

Zoals u wellicht weet, zijn wij op zoek
naar nieuwe collega’s. Lokale
collega’s van hier en vanuit
Nederland. Gelukkig is er een reactie
gekomen in Nederland op de
vacature. Het lijkt een geschikte
kandidate.

Helaas hebben wij nog geen lokale
collega, verpleegkundige, gevonden.
Verpleegkundigen hier zijn erg bang
om voor een project te komen werken,
want dan zijn ze hun zekerheden die
ze via de overheid hebben kwijt.
Eigenlijk zijn alle verpleegkundigen bij

de overheid in dienst. Ze krijgen vaak hun salaris niet of laat, omdat de overheid
geen geld heeft, maar toch durven ze niet bij een project te gaan werken, want hoe
lang zal dat project bestaan? Vele projecten komen en gaan, dus daarin is geen

zekerheid... Onze supervisor
Domingos is weggegaan om te
studeren, gelukkig hebben we
daar een andere voor aan
kunnen nemen. Een andere
supervisor,  zijn naam is
Binhansan, heeft aangegeven
eind december te stoppen. Hij
heeft een studiebeurs aange-
boden gekregen in Turkije.
Frank gaat ook weg per 31
december. Omdat Frank stopt
en er geen lokale verpleeg-
kundige in zijn plaats gekomen
is, zullen we tijdelijk moeten
stoppen in de regio Tombali,

daar zijn ongeveer 250 kinderen. We zullen doorgaan in regio Quinera met bijna 400
kinderen. We zullen wel proberen zo af en toe wat contact te houden met de
vrijwilligers en ook zullen we de medicijnen regelen voor de kinderen met epilepsie.
Ook is er niet voldoende geld om een lokale teamleider aan te nemen en door te
gaan in Tombali. De financién laten dat niet toe. Het gaat mij erg aan het hart dat we

deze kinderen ‘in de steek’ moeten
laten. Hopelijk komt hiervoor snel
een oplossing. Wilt u, wil jij bidden
voor mensen, middelen en goede
ideeén?

Politiek

Guinee-Bissau zou in november
2013 verkiezingen moeten hebben,
maar daar is geen geld voor en ook
de mensen zijn nog niet
geregistreerd en daar is geld voor
nodig. Verder heeft de overheid die
nu zit, niet zoveel haast. Zij weten
dat ze na de verkiezingen niet
meer zullen regeren. Want deze
regering is gevormd na de
staatsgreep. De staatsscholen zijn
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Van het Home Team

Markt

Op 9 november is er weer een
goede doelenmarkt in Ermelo
onder het motto: “Tweezijdig
geven”. Naast andere goede
doelen zal ook er ook weer een
kraam namens ons aanwezig
zijn. Deze keer doen we dit in
samenwerking met de werk-
groep “Jedidja”. We hopen
weer veel leuke, mooie en ook
lekkere dingen te verkopen. U
bent van harte welkom in de
Immanuélkerk aan de
Stationsstraat 137 in Ermelo.
De markt is van 10.00 tot 16.00
uur.

Verlof en
Gerda
Gerda hoopt met verlof te zijn
van 26 november 2013 tot 3
februari 2014.

27 november hoopt ze jarig te
zijn. Wilt u haar een kaartje
sturen?

Ze krijgt tijdens haar verlof
weer onderdak van de Familie
Weerheim. Het adres is: Oude
Garderenseweg 7, 8075 PL
Elspeet.

verjaardag van

Hartelijke groeten van Aantje
Bor, Gerdien Beens, Albertha
Huisman, Melle Klaver, Nella
Oudijn, Eveline Roelofs en Dick
Weerheim.

Giften:

Giften voor dit werk zijn
welkom op rekening
4005.98.698 t.n.v. Stichting

Kimon te Putten. Vermeld bij
uw giften: Gerda Guinee-
Bissau of “Jedidja” Guinee-
Bissau.

nog niet begonnen, want de leerkrachten hebben 10 maanden geen salaris gehad,
dus hebben ze aangekondigd eerst maar eens voor 2 maanden te staken. De
privéscholen zijn wel begonnen. Op dit moment is er weinig geld in omloop in GB.
De verkoop van de cashewoogst is zeer slecht verlopen. In sommige delen van het
land is gelukkig de rijst klaar om te oogsten, in andere delen moeten ze nog wachten
tot december. De verkiezingen zijn uitgesteld tot... ze geld krijgen van het
buitenland, want zelf hebben ze geen geld. De datum is nog niet bekend. In de
ziekenhuizen is ook regelmatig staking, omdat ook daar de lonen niet regelmatig
uitbetaald worden. Eigenlijk is het een schijnbaar hopeloze vicieuze cirkel voor
Guinee-Bissau. Maar gelukkig zijn er voor de Heere geen hopeloze situaties, dus wil
ik ook hiervoor uw gebed vragen.

Verlof

Op de foto hiernaast ziet
u kinderen en een
jongere die geopereerd
ziin.  Zij hebben bouw-
werken gemaakt van
trigo’s die ik tijdens mijn
vorige verlof heb
gekregen. ledereen die
trigo’s gespaard heeft en
ingeleverd, hartelijk dank
hiervoor!

Eind deze maand hoop ik
weer met verlof te komen.
Voor december staat er al
van alles in mijn agenda.
In januari hoop ik wat
presentaties te geven.
Mocht u nog graag een presentatie willen zien, dan kunt u contact opnemen met
ons via deze website. Op dinsdag 14 januari mag u komen naar de gemeente-avond
in Elspeet. Op zaterdag 18 januari bent u allemaal van harte welkom op de
ontmoetingsmiddag!

Als u mij persoonlijk wilt ontmoeten, dan kunt u mij ook bellen of mailen. We kunnen
dan bijpraten onder het genot van een
kopje koffie of thee en zo mogelijk een
wandeling.

Hartelijke groeten van Gerda Klaver

Hopelijk tot ziens!

Op huisbezoek: Deze jongen van 7 krijgt
een fietsrolstoel om naar school te
kunnen. Hij moet later geopereerd
worden.




